
Projectlied Een nieuwe dag 

1. Iedere zondag: 
 

 
2. Eerste zondag: 
Wie is de baas, wie heeft de macht, 
wie geeft jou moed en nieuwe kracht? 
Blijf steeds vertrouwen op de Heer 
want Hij beschermt je telkens weer. 
 
3. Tweede zondag: 
Een oud verhaal gaat nooit voorbij: 
God wijst de weg, Hij is dichtbij. 
Hij kent je angst en verdriet 
en jou verlaten zal Hij niet. 
 
4. Derde zondag: 
Een boom die nog geen vruchten geeft 
blijft staan, zodat hij bloeit en leeft. 
Je krijgt de kans, je hebt de tijd - 
dat is hoe God naar mensen kijkt. 
 
5. Vierde zondag: 
Een jongeman gaat ver van huis, 
daar krijgt hij spijt, hij komt weer thuis. 
Zijn vader lacht en het is feest, 
hij is terug van weggeweest! 
 
6. Vijfde zondag: 
Wat op de aarde groeien kan 
is ook voor jou, geniet ervan! 
Maar zeg niet: ‘Alles is voor mij.’ 
Dan komt Gods rijk niet dichterbij. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Zesde zondag, Palmpasen: 
Hosanna voor het koningskind 
waarmee een nieuwe tijd begint. 
Zing met ons mee nu Jezus komt 
en leg je mantels op de grond. 
 
8. Pasen: 
De steen is weg, het graf is leeg, 
zing mee met ons want Jezus leeft! 
Nu is het feest voor jou en mij 
want Gods verhaal gaat nooit voorbij. 
 
Tekst: Erik Idema 
Melodie: Samuel Webbe - Liedboek 215, 
‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 
 


