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Bij de afbeelding op de voorzijde: 

 

‘De engelen van den laatsten troost’, Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) 

©‘Collectie Joods Historisch Museum’. 

 

In een verlichte opening staat een witte figuur die een hand op de schouder 

van een man legt. Beide figuren in silhouet. Rond de man zijn vaag de 

contouren van hoofden te zien.  

 

De engelen van de laatste troost, uit 'De herder', Chassidische legende (Suite 

II-10): 'Toen de Baäl Sjem in het dal was aangekomen voelde hij een arm op 

zijn schouders. Toen hij zich omkeerde zag hij de engel met lichtend 

voorhoofd.' Hij wist dat het de engel des doods en der wedergeboorte was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger    ds. Ardin Mourik 

Ouderling van dienst  Netty Gaastra 

Diaken    Hennie van Kooten 

Lector    Christine Poelakker 

Orgel     Robbie Kammeijer 

Viool     Jelte van Dijk  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

De paaskaars brandt 

Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied     Psalm 121:1 en 2 

 

2. Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 
 

Bemoediging en groet 
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Gebed op de drempel 

v. Goede God, 
ook al zijn we sterfelijk, 
voor U zijn we onvergetelijk 
en blijven we mensen met een naam 
die U schrijft in de palm van Uw hand. 
a. Geef ons vertrouwen, 
troost ons in ons verdriet 
en schenk ons nieuwe levenskracht, 
door Jezus Christus, onze Heer, 
Amen 

 

Zingen      Psalm 121:3 en 4 

3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren 

We gaan zitten 

 
Gedicht ‘Afscheid nemen’   Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
 

Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten 
der herinnering. 
 
Is verwijlen  
bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken  
van pijn en vreugde. 
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Afscheid nemen 
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 
al wat waard is 
niet te vergeten… 
 
Is moeizaam 
de draden losmaken 
en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten… 

 
Instrumentaal intermezzo ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor 

mij’, Lied 23c 
 
Kyriegebed, beantwoord met:   Kyrielied (Taizé) 
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Gloria Lied 725 
 

 
 
2. O heiligen vanouds, 
die ons zijn voorgegaan 
en alle strijd voorbij 
nu rond uw koning staan, 
uw grote koor 
in ’t zoete licht 
van zijn gezicht 
zingt ons nu voor! 
 
3. Gij heiligen van hier, 
zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt 
naar ’t nieuw Jeruzalem. 
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Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 
haar tegemoet. 
God zij geloofd. 
 
4. Ook ik zing voluit mee 
de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 
zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind 
mijn leven lang 
vol van gezang 
om Hem mag zijn! 

 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing uit het Oude Testament  Genesis 49:29-50:14  

Toen gaf Jakob zijn zonen de volgende opdracht: ‘Als ik straks met mijn voorouders 

verenigd word, begraaf me dan bij hen in de grot op het land van de Hethiet Efron, in de 

grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, in Kanaän, de akker die Abraham van Efron 

heeft gekocht omdat hij daar een eigen graf wilde hebben. Daar zijn Abraham en zijn 

vrouw Sara begraven, daar zijn Isaak en Rebekka begraven, en daar heb ik Lea begraven. 

Het stuk land waarop die grot ligt, is van de Hethieten gekocht.’ Na zijn zonen deze 

opdracht te hebben gegeven trok Jakob zijn voeten weer op het bed. Toen blies hij de 

laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders. Jozef boog zich over zijn vader 

heen en kuste huilend zijn gezicht. Hij droeg de artsen die hij in dienst had op om zijn 

vader te balsemen, en zij deden wat hij hun opdroeg. Het balsemen van Israël duurde 

veertig dagen (zo lang duurt een balseming), en de Egyptenaren beweenden hem zeventig 

dagen. Toen de rouwperiode voorbij was, zei Jozef tegen de hovelingen van de farao: ‘Als 

u mij goedgezind bent, legt u dan het volgende aan de farao voor: Mijn vader heeft mij kort 

voordat hij stierf laten zweren dat ik hem in het graf zou leggen dat hij in Kanaän heeft 

laten uithouwen. Ik zou graag toestemming krijgen om mijn vader daar te gaan begraven. 

Daarna zal ik terugkomen.’ De farao liet antwoorden: ‘Het is goed, u mag uw vader daar 

begraven, zoals u hem hebt gezworen.’ Zo ging Jozef op reis om zijn vader te begraven. 

Veel dienaren van de farao gingen met hem mee, alle hovelingen en alle andere 

vooraanstaanden van Egypte, en verder Jozefs hele gezin, zijn broers en alle andere 

familieleden; alleen de kinderen en de schapen, geiten en runderen lieten ze in Gosen 

achter. Er gingen ook wagens en ruiters mee, een zeer indrukwekkende stoet. Bij Goren-

Haätad aangekomen, ten oosten van de Jordaan, hieven ze een lange, aangrijpende 
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rouwklacht aan. Zeven dagen lang liet Jozef om zijn vader treuren. Toen de Kanaänieten 

die in die streek woonden het rouwbetoon in Goren-Haätad zagen, zeiden ze: ‘De 

Egyptenaren zijn in diepe rouw!’ Daarom wordt die plaats, die ten oosten van de Jordaan 

ligt, ook wel Abel-Misraïm genoemd. Israëls zonen deden wat hun vader hun had 

opgedragen: ze brachten hem naar Kanaän en begroeven hem in de grot op de akker in 

Machpela, dicht bij Mamre, op het stuk land dat Abraham van de Hethiet Efron had 

gekocht omdat hij een eigen graf wilde hebben. Nadat hij zijn vader had begraven keerde 

Jozef terug naar Egypte, samen met zijn broers en met alle anderen die met hem waren 

meegegaan. 

Zingen Lied 728:1 en 2  
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2. Zij trokken uit als Abraham, 
door God de Heer geroepen 
zonder te weten waar hij kwam, 
om ’t land van God te zoeken. 
Zij zijn gestorven in zijn naam 
en hebben niets geweten 
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 
mij niet uw God te heten. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij deed hen veilig gaan! 
Kom, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 

 
Lezing uit het Nieuwe Testament  Openbaring 21:1-7 

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde 

zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 

uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft 

gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die 

uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken 

zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 

geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is 

voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het 

op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is 

voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij 

te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik 

zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 

Zingen      Lied 728:3 

3. Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog 
om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk 
de weg ten einde lopen, 
één met het heilig trekkend volk 
in liefde en in hope. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij doet ons veilig gaan! 
Kom, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 
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Uitleg en verkondiging 

Meditatieve muziek   Bist du bei mir, J.S. Bach 

 

GEDACHTENIS 

 

Inleiding 

Wij gedenken vanuit de kring van Het Witte Kerkje de geliefden die ons  
ontvallen zijn en noemen straks hun namen. 
 
Gedicht ‘De mensen van voorbij’   Hanna Lam (1928-1988) 

 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen. 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ’t einde van het jaar. 
 
De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 
 
De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 
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Zingen Lied 730:1  

 

 

Greta Barreveld-Minkema    † 21 maart 2023   88 jaar 

Gijsbertus Koch   † 25 maart 2023  89 jaar 

Johanna Elizabeth van der Vlugt  † 29 maart 2023  99 jaar 

Annalies Geertruida Sturm-Doeser   † 24 augustus 2023 66 jaar 
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Zingen    Lied 730:2 

 

 
 
Nathan Frans Belcourt    † 22 augustus 2022 22 jaar 
(kleinzoon Lia en Jan Vermeulen in Canada)     

Benjamin Lucas Belcourt   † 14 januari 2023  19 jaar 
(kleinzoon Lia en Jan Vermeulen in Canada) 

Corstiaan Bastiaan de Lint    † 22 maart 2023  87 jaar 
(broer Clazien van Ingen in Canada) 

Jannetje Jacoba de Lint-de Jong  †  27 juli 2023  86 jaar 
(schoonzus Clazien van Ingen in Canada) 
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Zingen   Lied 730:3 

 

 
Wij gedenken al onze geliefde doden. U wordt van harte uitgenodigd om  
naar voren te komen en een kaarsje aan te steken voor wie u mist. De 
predikant zal u daarin voorgaan. 
 

Muzikaal intermezzo   Notre Père, M. Durufflé 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop  
op de website. 

 

Collectemuziek     Nimrod, E. Elgar 
 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan  
 
Slotlied Lied 766  
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2. Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldere ogen staat een vrede, 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 

 
3. De koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 
Woord van wegzending 
 

Zegen met gezongen amen 
 

Uitleidend orgelspel  
 

 

 

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting!  

Deze dienst kan veel bij u losmaken. Indien u daar behoefte aan heeft is de  
predikant beschikbaar voor nazorg, een persoonlijk gebed of een zegen.   
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

 

Sonnet CVII 
 
mijn gemoed sjort als een hond aan mijn broek, 
en ik krijg hem niet uitgelegd 
waar jij bent, 
hij kijkt me vragend aan – 
hij kan je toch ruiken? 
 
gaan we naar buiten? Misschien 
sta je daar al om de hoek! 
 
bij elke deurbel denkt hij 
dat jij het bent, halsband vast, even blij als hij, 
zijn kwispelende staart blijft in staat 
om voor jou alle vazen om te gooien –  
 
ik wéét dat ik je mis, maar 
die hond blijft blaffen, leeft 
met een vergissing mee. 
 
Roelof ten Napel (1993), In het vlees, 2020, p. 122. 

 
 
 
*** 

• Volgende week zondag 3 december is het Eerste Advent. Om 10.00 uur 
gaat onze wijkpredikant ds. Ardin Mourik voor. We vieren ook het 
avondmaal en er is kindernevendienst.  

• Donderdag 14 december is een prachtig traditioneel kerstconcert in Het 
Witte Kerkje vanuit het Religie & Cultuurprogramma. Vocaal ensemble 
Cantux Lux Aeterna en Jaap Eilander (vleugel & orgel) treden voor ons op. 
De kerk is open vanaf 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur. De 
entree is €15,-. 

 
Heeft u behoefte aan een gesprek met de wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. 

 
Fijne zondag en een goede week gewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com

