
Orde van dienst 
Vijfde zondag na Epifanie 

 

 

8 februari 2026 

Het Witte Kerkje – Huis ter Heide  



2 
 

 
 

‘Maar toen kwam het moment waarop de oudere 
gevangenispriester zei: ‘Broeders, laten we lezen uit de 
Heilige Schrift.’ De jongste pakte het boek dat voor hem 
lag, met een overvloed aan bladwijzers, opende het bij één 
daarvan en begon met het in kerken zo gebruikelijke 
monotone stemgeluid te declameren: ‘Hoofdstuk 5. “Toen 
hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich 
had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.”’ Lieve 
Jezus! Ik viel bijna flauw en het kostte me de grootste 
moeite om voor elkaar te krijgen dat de tranen die in mijn 
ogen stonden niet over mijn gezicht zouden stromen. 
Verdwaasd verliet ik de kerk en voelde me alsof ik in de 
zevende hemel was. Honger had ik niet meer.’ 

 
Dagboekfragment van Aleksej Navalny geschreven op 21 oktober 
2021.  

 
 

 

 

 

 

Voorganger    ds. Ardin Mourik 
Ouderling van dienst  Joke Sies 
Diaken    Hennie van Kooten 
Organist    Robbie Kammeijer 
Kindernevendienst   Marja Beemer   
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied    Psalm 67:1 en 2 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Zingen     Psalm 67:3 

We gaan zitten 

 
Kyriegebed, uitlopend op Kyrie, Taizé 
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Glorialied Als de hemel vol gezang is, 
Liefste Lied I, nr. 6 

 
 
2 Gaf Gij ook niet zelf de adem  
die U loven moet?  
Laat het lied op aarde klinken  
als de hemel doet:  
een gebed dat U wil danken,  
wil verklanken:  
God is goed!  
 
3 Hier beneden klinkt ons loflied;  
maak het tot uw troon!  
Adem in ons lied het weten  
dat Gij bij ons woont.  
Opdat hart en ziel veelvuldig  
U, God, huldigt,  
eer betoont!  
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4 Want U komt alleen de eer toe,  
alle heerlijkheid!  
Aan U, Schepper God en Vader,  
blijft ons lied gewijd;  
om de Zoon U alle glorie,  
door de Geest, in  
eeuwigheid! 
 
 
Met de kinderen Lied 285 
 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing Matteüs 5, 1-12 

Zingen Lied 838:1 en 2 

Lezing Matteüs 5, 13-16 

Zingen Lied 838: 3 en 4 

Uitleg & verkondiging 

Meditatieve muziek 

Zingen  Lied 1005:1, 2 en 5 (NL’s)  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed  

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop  
op de website of de QR-code 

 
 
 

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan  
 
Zingen     Lied 974:1, 3 en 5 
 
Woord van wegzending en zegen 

Uitleidend orgelspel  
 
 
 
 
Van harte welkom om koffie, thee of fris met ons te drinken 
achterin de kerk.  
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

DE TWEEDE RUIMTE 
 

Wat een ruime hemelse vertrekken! 
Daar naar binnen gaan over treden van lucht. 
Boven de wolken hangende tuinen, paradijselijk. 
 

De ziel maakt zich los van het lichaam en zweeft, 
ze weet nog goed dat hoog bestaat, 
en laag bestaat. 
 

Hebben wij werkelijk ons geloof in de tweede ruimte verloren? 
En zijn zowel Hemel als Hel verdwenen, verzonken? 
 

Hoe treden we zonder buitenaardse weiden de Verlossing tegemoet? 
Waar kan zich de bond van verdoemden nog vestigen? 
 

Laten we treuren, weeklagen om dit grote verlies. 
Het gezicht met kool overtekenen, het haar los laten hangen. 
 

Laten we smeken – moge ons de tweede ruimte 
worden teruggegeven. 
 

Czeslaw Milosz, De tweede ruimte (2002). 
 

*** 

• Volgende week zondag 15 februari om 10.00 uur gaat ds. Juup van 
Werkhoven-Romeijn voor in de dienst.  

• Er is geen meelezen met de dominee i.v.m. voorjaarsvakantie. 

• Zondag 22 februari gaat ds. Ardin Mourik om 10.00 uur voor in de 
zondagsdienst, de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Er is ook 
kindernevendienst. 

• Zondag 22 februari is om 16.30 uur onze eerste Choral Evensong. Dit 
gezongen avondgebed uit de Anglicaanse traditie is een goede 
gelegenheid om de dag af te sluiten met bezinning en inspiratie. Er 
zingt een koor o.l.v. Maarten Koopman en er is samenzang. De 
organist is conservatoriumstudent Sebastiaan Wijland. Voorganger is 
ds. Ardin Mourik. Een uitgelezen kans om iemand mee te nemen die 
nog niet of niet meer bekend is met de kerk.   
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Verantwoording afbeelding voorzijde: De Bergrede (1896), Károly 
Ferenczy, National Gallery Hongarije, Boedapest. 
 
Het citaat van Aleksej Navalny komt uit zijn boek: Patriot, mijn verhaal, 
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas Contact 2024, p. 448. Navalny 
noemde zichzelf overtuigd atheïst, maar vond het geloof in de 
gevangenis. De Bergrede werd daarin voor hem de sleutel. Vooral de 
tekst: ‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want 
zij zullen verzadigd worden.’ (Mat. 5, 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft u behoefte aan een gesprek met de wijkpredikant, neem dan contact 
op met ds. Ardin Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. Voor 
alle pastorale vragen kunt u ook terecht bij Joke Sies, tel. 06-37202836. 

 
Een goede zondag en fijne week toegewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com

