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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied Psalm 62:1, 4 en 5 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Zingen Psalm 62:7 

We gaan zitten 

 

Inleiding op de dienst en het Kyrie 

STEEN 

Verdriet kit al mijn krachten samen, 
zodat ik roerloos word als steen. 
Mijn hele wezen wordt materie, 
een ondoordringbaar star mysterie, 
o sla de rots, opdat ik ween. 

M. Vasalis 

 

 

 

 

Bij de afbeelding op de voorzijde:  Caspar David Friedrich, Der 

Wanderer über dem Nebelmeer (ca. 1818) © Hamburger Kunsthalle 
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Kyriegebed, beantwoord met: 

 

Glorialied    Lied 868:1 en 5 

Met de kinderen   Lied 218:1,2 en 5 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing uit het Oude Testament Deuteronomium 

31:1-12  

Zingen Lied 911:1,3 

Lezing uit de Brieven Matteüs 7, 24-29 

Zingen  Lied 911:4 en 5 

Uitleg en verkondiging  

Meditatieve muziek 

Zingen Lied 992 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Moment van gedenken 

Iris Evita Lammers-Herrebrugh 
 

* 22 november 1948   † 2 oktober 2025 
 
Zingen     Lied 961 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
 
Inzameling van de gaven 

 
U kunt ook digitaal bijdragen:  

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
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ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Ga nu heen in 

vrede (melodie: Land 

of Hope and Glory) 

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wil u daaraan geven, 
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

Uitleidend orgelspel 
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

Verzoendag 
 
Het heilige gebeurt. Ik heb geraakt 
grenzen van God en mens en dier. 
Voorhangsel scheurt. Het heilige is hier. 
Het heilige der heiligen ontwaakt. 
 
Ik word geheel met u gelijk gemaakt. 
Leven en dood staan niet meer op een kier. 
De wanden draaien open van de vier 
hemelgewesten. Gij zijt losgehaakt 
 
van het papier, dat u gebonden hield 
aan lettertekens, die tesamen stonden 
om wat zij wisselend van u bevonden; 
 
spel door zichzelve ritselend bezield 
tot zoveel vuur, dat er geen vezel blijft 
tussen wat is en wat er over schrijft. 

 
Gerrit Achterberg, Verzamelde gedichten, 2003 
(gekozen n.a.v. Jom Kipoer 2025). 

 

*** 
• Zondag 12 oktober gaat onze wijkpredikant ds. 

Ardin Mourik voor in de zondagsdienst. Er is in deze 
dienst ook kindernevendienst. 

• Woensdag 8 oktober om 15.00 uur is er weer 
‘meelezen met de dominee’ in de consistorie. We 
lezen met elkaar Lucas 17, 11-19.  
 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. Voor alle 
pastorale vragen kunt u ook terecht bij Joke Sies, tel. 06-
37202836. 
 

Fijne zondag en goede week gewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com

