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Naar U 
 

Dit is de eerste schuchtere groei, 
een zich ontplooien naar het licht. 

Eéns is van liefde en geduld 
de tijd vervuld, –  

dan staat mijn stille tuin in bloei. 
En elk aandachtig bloemgezicht 

is toegericht 
naar u.  

 
Ida Gerhardt (1905-1997) 

 
 
 
 
 
In deze dienst nemen wij afscheid van Ria Niessen  
als ouderling en Maarten Poelakker als ouderling-
kerkrentmeester.  
 
Suzanne van Nes-Reisig wordt bevestigd als diaken. 

 
 

 

Voorganger    ds. Ardin Mourik 
Ouderling van dienst  Joke Sies 
Diaken    Lineke Stolker 
Organist    Miep Bakker 



3 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied    Lied 513 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Zingen     Klein Gloria 

 

We gaan zitten 

Gebed van de opgang 
 
Zingen  Psalm 72: 1,3,6  
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing Jesaja 60, 1-6 

Zingen Lied 517:1 en 2 

Lezing Matteüs 2, 1-12 

Zingen Lied 517:3,4,5 

Uitleg & verkondiging 

Stilte 

Meditatieve muziek 

 
DIENST VAN DE BEVESTIGING 

Inleiding 

Afscheid van Ria Niessen en Maarten Poelakker als 

ouderling en ouderling-kerkrentmeester. 

Zingen     Lied 634: 1 en 2 

Bevestiging Suzanne van Nes-Reisig 
 
Geloofsbelijdenis   Lied 340b 
 
Gebed  
 
Gelofte door Suzanne 
 
Handoplegging en zegen 

We gaan staan (na ‘amen’)  
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Zingen     Lied 416:1 en 2 
 
Gelofte gemeente 

V.  (…) en haar te dragen in uw gebeden? 
G. Ja, dat beloven wij! 

We gaan zitten 

Verwelkoming in de kerkenraad 

Afsluiting bevestiging Lied 416: 3 en 4 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop  
op de website of de QR-code 

 
 
ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan  
 
Zingen     Lied 919:1,3,4 
 
Woord van wegzending en zegen 

Uitleidend orgelspel   
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK  

Reis van de wijzen 
 
‘Een barre tocht was ons deel, 
De slechtste tijd van het jaar 
Voor een reis en nog wel zo’n lange reis  
Op diepe wegen bij guur weer  
In het hartje van de winter.’ 
En de kamelen met vereelte, zere zoeten bleven  
Nukkig liggen in de smeltende sneeuw.  
Bijwijlen dachten we met heimwee terug  
Aan de zomerpaleizen op de hellingen, de terrassen  
En de zijdezachte meisjes die sorbets brachten.  
Maar de kameeldrijvers vloekten en morden, 
Liepen weg en eisten hun drank en vrouwen, 

En de nachtvuren gingen uit en er was geen schuilplek  
En de steden waren vijandig en de stadjes ongastvrij 
En de dorpen smerig en het logies duur:  
Een zware tijd was ons deel.  
Ten slotte reden we liever de hele nacht door  
En sliepen met tussenpozen  
Met in onze oren de stemmen die zongen 
Dat dit alles dwaasheid was.  
 
Op een ochtend belandden we onder de sneeuwgrens  
In een luwe vallei, waar het vochtig naar planten geurde, 
Een beek stroomde en een waterrad in het duister sloeg  
En drie bomen opdoemden tegen de lage lucht.  
En een oud wit paard draafde weg in de weide.  
Toen kwamen we bij een herberg met wingerdloof boven de latei,  
Zes handen dobbelden om zilverlingen bij een open deur,  
En voeten trapten tegen de lege wijnzakken.  
Maar we kregen niets te horen en trokken daarom verder  
En bereikten ’s avonds, geen ogenblik te vroeg,  
De gezochte plek; het was (om zo te zeggen) een voldoening.  
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Dat alles is lang geleden, ik zie het voor me,  
En ik zou het opnieuw doen, maar noteer  
Dit noteer 
Dit: leidde die lange weg ons naar  
Geboorte of Dood? Een Geboorte was er zeker, 
Dit was een feit zonder meer. Ik had al eerder geboorte en dood gezien,  
Maar dacht toen dat die verschilden; deze Geboorte was 
Voor ons een harde, bittere strijd, als de Dood, onze dood.  
We keerden terug, elk naar zijn woonplaats, dit Koninkrijk,  
Maar voelden ons niet meer thuis in het oude bestel  
Bij een vreemdsoortig volk dat vasthield aan zijn goden.  
Ik zou blij zijn met een nieuwe dood. 
 

T.S. Eliot, Journey of the Magi uit: Gedichten 1917-1930 (vert. P. Claes), 
Amsterdam: Koppernik 2019.  

 
*** 

• Volgende week zondag 11 januari om 10.00 uur gaat 
ds. Jan-Willem Leurgans uit Ermelo voor in de 
zondagsdienst.  

• Op zaterdagmiddag 10 januari om 15.00 uur is er 

een prachtig concert vanuit het programma Religie 

& Cultuur. De jonge en getalenteerde Wibren 

Jonkers bespeelt ons mooie Adema orgel. Zeer 

welkom. De entree bedraagt €15,- (incl. drankjes 

vooraf en in de pauze). De deur is vanaf 14.30 open.   

• De eerstvolgende keer meelezen met de dominee is 

op 21 januari om 15.00 uur in de consistorie.  

 
Heeft u behoefte aan een gesprek met de wijkpredikant, neem 
dan contact op met ds. Ardin Mourik, tel. 06-31748529 of 
ardinmourik@gmail.com. Voor alle pastorale vragen kunt u ook 
terecht bij Joke Sies, tel. 06-37202836.  

mailto:ardinmourik@gmail.com
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Verantwoording afbeelding voorzijde:  
 
Fra Angelico en Fra Filippo Lippi: De aanbidding der wijzen, 
c. 1440/1460, tempera op paneel, diameter 137.3 cm. 
National Gallery of Art in Washington, D.C., USA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

namens Het Witte Kerkje wensen we u een 
gelukkig nieuwjaar en veel heil en zegen voor 2026 

 

 


