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Bij de afbeelding op de voorzijde: 
 
“…Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, 
dan zeg je tegen die berg: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal 
hij zich verplaatsen…” (Mat.17:20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst nemen wij afscheid van Thijs Jan van der Leij als 
ouderling-kerkrentmeester. Hij werd voor het eerst bevestigd op 29 
november 2015. We verwelkomen Robbie Kammeijer als nieuwe 
ouderling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:   ds. Ardin Mourik 
Ouderling van dienst: Kees van Ast 
Diaken:    Hennie van Kooten 
Lector:    Christine Poelakker 
Organist:    Miep Bakker  



3 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

De paaskaars brandt 

Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied     Psalm 139:1 en 2 
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2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

Bemoediging en groet 

Gebed op de drempel 

Zingen      Psalm 139:14 

14.  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

We gaan zitten 

Kyriegebed, beantwoord met:   Kyrielied (Taizé) 
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Gloria     Lied 868 1, 2 en 5 

2.  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
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5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Epistellezing   Romeinen 12:1-8 

Zingen    Lied 912:1, 2 en 3 
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2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn.  

 

Evangelielezing   Matteüs 17:14-20 

Zingen    Lied 912: 5 en 6 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
Dat uw heil’ge Geest er woon’. 
 
6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 

Uitleg en verkondiging 

Meditatieve muziek 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dienst van afscheid en bevestiging ambtsdragers 

Inleiding 

Afscheid van Thijs Jan van der Leij als ouderling-

kerkrentmeester  
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Zingen  Lied 90:8 

 

  



9 
 

Bevestiging van Robbie Kammeijer als ouderling 

Geloofsbelijdenis  Lied 344 

 
2. Wij geloven in de naam 
Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan. 
Halleluja! 

 
3. Wij geloven dat de Geest 
ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. 
Vrede, vrede. 

 
Gebed  
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Gelofte 
 
v. Robbie Kammeijer, 

wil jij aan deze gemeente verbonden, 

haar liefhebben en dienen 

naar Gods gebod. 

De arbeid verrichten 

die haar opbouwt 

als dienst aan Hemzelf, 

betrouwbaar voor God en mensen 

en met inzet van al je gaven? 

 

Wil je gehouden zijn aan Gods woord 

en zijn rijk met ons verwachten? 

 

Beloof je voorgoed geheim te houden 

al wat je in het verborgene 

wordt toevertrouwd 

en te spreken waar onrecht geschiedt? 

 

 a. Ja. Daartoe helpe mij God. 

 
Handoplegging en zegen 

We gaan staan  
(na het ‘amen’ van de zegen) 
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Zingen   Lied 416:1 en 2 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Gelofte gemeente 

v. Gemeente van Christus, 

belooft u deze ambtsdrager, belooft u Robbie 

te omringen met uw medeleven 

hem bij te staan in onze gezamenlijke dienst 

aan de Heer en zijn gemeente 

en hem te dragen in uw gebeden? 

a. Ja, dat beloven wij! 

 

Verwelkoming in de kerkenraad 
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Zingen     Lied 791:1 en 6   

 

6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
 

We gaan zitten 
--- 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop  
op de website. 
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ZENDING EN ZEGEN 

 
We gaan staan  

 
Slotlied      Lied 978:1, 3 en 4 
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3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Woord van wegzending 
 

Zegen met gezongen amen 

Uitleidend orgelspel  
 

 

 

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting   
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

 

Maan 
 
Soms wordt door de maan een tegoed 
waarvan ik dacht dat het vergeefs 
uitstond of wellicht verloren was gegaan 
verzilverd in een lentenacht 
 
onlangs kwam zij omhoog 
uit het land, schoof nevel en takken 
uit elkaar en stond ik oog in oog 
met wie ik moeizaam en beschaamd 
heb liefgehad. 

 
Rutger Kopland, Verzamelde gedichten, 19. 

 
bij Matteüs 17:15 ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt 
daar erg onder…’ 

 
*** 

• Volgende week zondag 10 september, 10.00 uur gaat onze ds. Sytze de 
Vries voor in Het Witte Kerkje.  

• Op 13 september 15.00 uur is er weer ‘meelezen met de dominee’ ter 

voorbereiding op de dienst van 17 september. Ter voorbereiding op de 

startzondag lezen we Psalm 122.  

• Zondag 17 september, 10.00 uur is onze startzondag. In deze dienst klinkt 

orgel en saxofoon. Na de dienst drinken we koffie en thee met iets lekkers 

om het begin van het kerkelijk seizoen te vieren. Wees welkom en neem 

gerust iemand mee! 

 
Heeft u behoefte aan een gesprek met de wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. 

 
Fijne zondag en een goede week gewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com

