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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 
 
Woord van welkom 
 

We gaan staan 

Intochtslied Psalm 138:1 en 2 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  

Zingen     Psalm 138:4 

We gaan zitten 

Kyriegebed  

Glorialied    Lied 150a 

Met de kinderen Simson, Simson, 
alle Filistijnen 
(AWN, nr. 207:1 en 5) 

 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Schriftlezing    Richteren 16:4-22 

Zingen     Lied 943:1,2,3 

Schriftlezing    Richteren 16:23-31 

Zingen     Lied 943:4,5,6 

Uitleg en verkondiging 
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Meditatieve muziek 

Zingen     Lied 1008 

     
DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden (acclamatie Lied 368j) – stil 
gebed – Onze Vader 
 

 
 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop  
op de website. 

 
 
ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 910:1 en 4 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

 
 

Uitleidend orgelspel 
 

Welkom voor koffie en thee na afloop  
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Volgende week zondag 10 november gaat ds. Els 
van der Wal voor in de oogstdienst.  

• Dinsdag 5 november is er weer een HVD-
bijeenkomst. Dit keer is Lenny Geluk te gast over 
Brussel en de Europese politiek.  

• Donderdagavond 14 november 20.00 uur is er 
weer een avond van Religie & Cultuur. Lisanne van 
Sadelhoff komt spreken over rouw en veerkracht.  
 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. 

 
Fijne zondag en goede week gewenst! 

Veni Creator 
 
Kom, Heilige Geest, 
het gras ombuigend (of het niet ombuigend), 
U boven het hoofd vertonend (of niet) in een tong van vuur, 
wanneer er gehooid wordt of de tractor uitrijdt om te ploegen 
in het dal van de notenbomen, of wanneer de sneeuw 
in de Sierra Nevada kreupele sparren velt. 
Ik ben een mens slechts en heb dus zichtbare tekens nodig, 
het bouwen van trappen van abstracties is iets dat me snel verveelt. 
U weet, ik heb meermaals gebeden, dat het beeld in de kerk 
voor mij zijn hand zou opheffen, één enkele keer. 
Maar ik begrijp dat tekens alleen menselijk kunnen zijn. 
Maak dus één mens wakker, waar ook maar op aarde 
(niet mij, want ik heb wel mijn fatsoen), 
en sta mij toe dat ik naar hem kijkend U bewonderen kan. 
 
Czeslaw Milosz (1911-2004), Gedichten, Uitgeverij Atlas: 
Amsterdam/Antwerpen (2003) 
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