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2 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Orgelmuziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied    Ps. 67: 1 

  

Bemoediging en groet 

Gebed op de drempel  

Zingen     Ps. 67: 3   

We gaan zitten 

Kyriegebed  

Gloria     Lied 304 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing uit het Oude Testament Samuel 3:1-14

  

Zingen  Lied 317 

Evangelielezing  Marcus 1:14-20 

Zingen Lied 531 

Uitleg en verkondiging 
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Meditatieve muziek 

Zingen     Lied 840 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop  
op de website. 
 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 793 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

Uitleidend orgelspel 

 

 

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting  
 
 
 
 
Heeft u behoefte aan een gesprek met de  
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. 

 
Fijne zondag en goede week gewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 

• Volgende week 

zondag 4 februari gaat 

onze eigen 

wijkpredikant ds. Ardin 

Mourik voor in Het 

Witte Kerkje. 

• Woensdag 31 januari 
is er om 15.00 uur weer 
‘meelezen met de 
dominee’ in de 
consistorie. We lezen 
Marcus 1:29-39. 

• 3 februari om 15.00 
uur is er een 
orgelconcert met Peter 
van Nes op orgel, 

Louise Vrieling op dwarsfluit en Jan-Gerrit Vrieling op 
trompet. Met veel samenzang! De toegang is gratis, er 
wordt gecollecteerd voor de onkosten.  

• Vanaf 4 februari staat er een houten schaal op de tafel 
achterin de kerk waar u uw buxustakjes van 
Palmzondag 2023 kunt achterlaten voor het maken 
van de as op Aswoensdag. Uiteraard krijgt u weer 
nieuwe takjes op komende Palmzondag. 

Vragenderwijs  
 
Ik vroeg het aan de vogels  

de vogels waren niet thuis  
 

ik vroeg het aan de bomen  
hooghartige bomen  
 

ik vroeg aan het water  
waarom zeggen ze niets  
het water gaf geen antwoord  

 
als zelfs het water geen antwoord geeft  
hoewel het zoveel tongen heeft  
wat is er dan 
 

wat is er dan  
er is alleen een visserman  
 
die draagt het water 
 onder zijn voeten  
die draagt een boom  
op zijn rug  
die draagt op zijn hoofd een vogel. 
 
Guillaume van der Graft  
(Vogels en vissen, 1953) 


