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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied Lied 498:1,2 en 5 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Zingen Lied 488:1 en 5 

We gaan zitten 

Kyrie 

Gloria Lied 478:1 en 4 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften,  
 

Lezing uit het Oude Testament Psalm 93 

Zingen     Lied 505:1 en 2 

Lezing uit het Nieuwe Testament Lukas 2, 22-40 

Zingen Lied 505:3 

 

Uitleg en verkondiging  
 
Meditatieve muziek 
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Zingen Lied 513 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen:  

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 496:1 en 3 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

Uitleidend orgelspel 

Welkom voor ontmoeting, koffie, thee en fris achterin 
de kerk 
 
 
 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. Voor 
alle pastorale vragen kunt u ook terecht bij Joke Sies, tel. 06-
37202836. 

 
Fijne zondag en veel heil en zegen voor 2026 
toegewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt’ 
Voor ons die eeuwen later leven, is het in zekere zin gemakkelijk: 
Ja, natuurlijk, zeggen wij: vanaf de geboorte was helder dat het 
geen gewoon kind was. Maar zouden wij, als wij toen leefden, in 
het kind van Bethlehem – een baby net als andere baby’s - de 
glorie van God kunnen ontdekken? 
 
Er werden bij zijn geboorte wonderlijke dingen gezegd, door 
wijzen en herders – maar wat opvalt is dat het gewone leven 
daarna weer zijn gang gaat. Alleen Maria ‘bewaarde al deze 
woorden in haar hart’. Ook lijkt het zo te gaan als het jonge kind, 
overeenkomstig de gebruikten, wordt opgedragen in de Tempel. 
Jonge ouders gaan met hun kind naar de tempel en maken met 
een offer hun dank kenbaar. Alleen ook hier weer iets 
bijzonders: twee mensen, Simeon en Hanna, vertellen 
bijzondere dingen over dit Kind. Hoe zouden wij op zulke 
woorden reageren?  

Jan van Aller 

 
 
-- 

• Zondag 4 januari gaat onze wijkpredikant ds. Ardin 
Mourik voor. In deze dienst nemen we afscheid van Ria 
Niessen en Maarten Poelakker als ouderling 
(kerkrentmeester) en bevestigen we Suzanne van Nes 
als diaken. We lezen uit Matteüs 2, 1-12.  

• Zaterdagmiddag 10 januari om 15.00 uur is er een 
orgelconcert door de jonge en getalenteerde Wibren 
Jonkers op ons mooie Adema orgel. De kerk is open 
vanaf 14.30 en de entree bedraagt €15,-. Welkom! 

• Onze wijkpredikant is vanaf 28 december tot en met 3 
januari met vakantie en niet bereikbaar, behoudens 
noodgevallen  


