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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied   Psalm 138:1 en 2  

Bemoediging en groet 

Gebed op de drempel 

V. Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt… 

ons wekt en koestert met zijn stralen, 

A. wek Gij, God, zo ook mij. 

V. Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, 

A. laat mij uw trouw ook nu weer dagen. Amen 

 
Zingen    Psalm 138:3 en 4 
    

We gaan zitten 

Kyrie beantwoord met: Lied 281:1, 4 en 5  
 
Gloria  Lied 103c:1 en 3  
                 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 51:1-6 
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Zingen  Lied 755 

Evangelielezing  Matteüs 16:13-27 

Zingen Lied 835:1, 2 en 4 

Uitleg en verkondiging 

Meditatieve muziek 

Zingen     Lied 919:1, 2 en 4 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop  
op de website. 
 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 825:1, 4 en 5 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

Uitleidend orgelspel 

 

Welkom voor koffie thee en ontmoeting 
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

Mijn hart een harp een viool 
ik zing en speel U, Gezegende. 
 
Hoog in hun tronen, ik hoor ze, 
de opperste wezens ter wereld. 
Ik tart ze, ik zing ze de Naam toe: 
‘Vriendschap ontferming en trouw.’ 
 
Naam die mij klonk in mijn oren 
die nog klinkt in mijn ziel: 
‘Ik zal zijn die ik ben, voor jou, 
vriendschap ontferming en trouw.’ 
 
Ik vertrouwde mijn oren niet, 
riep omhoog: Wat bedoelt U? 
Versta ik het goed? – ja goed 
klonk mijn stem in mijn ziel. 
 
Gij hebt mij gesterkt diep vanbinnen. 
Ik moet door het oog van de naald, 
Gij haalt mij erdoor, Gij voor eeuwig 
vriendschap ontferming en trouw. 
 
Gij laat nooit varen uw werk 
het broze werk van uw handen. 

 
Huub Oosterhuis: Psalm 138 (uit: 150 Psalmen vrij) 

 
*** 

• Volgende week zondag 3 september 10.00 uur gaat 
onze wijkpredikant ds. Ardin Mourik voor in Het Witte 
Kerkje. In deze dienst nemen we afscheid van en 
bevestigen we ambtsdragers. 

• Woensdag 30 augustus 15.00 uur is er weer ‘meelezen 
met de dominee’. We lezen Romeinen 12:1-8 en 
Matteüs 17:14-21. 

 

Fijne zondag en goede week gewenst! 


