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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied Psalm 130:1 en 2 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Zingen Psalm 130:3 en 4 

We gaan zitten 

 

Kyriegebed, beantwoord met: Lied 413:3 

Glorialied    Lied 864:1,2 en 5 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
met aansluitend gezongen  Lied 333 (3x) 

Lezing 1 Sam. 18, 1-5 

Zingen  Lied 903:1 

Lezing 1 Sam. 20, 11-17 

Zingen Lied 903:2,3 

Lezing 2 Sam. 1, 17-27 
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Zingen  Lied 903:6 

Uitleg en verkondiging  

Toen zei Jonathan tegen David: Kom, laten we naar buiten 

gaan, het veld in. En zij gingen beiden naar buiten, het veld 

in. (1 Sam. 20:11, HSV) 

Meditatieve muziek 

Zingen     Lied 852 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 

 
U kunt ook digitaal bijdragen:  

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 908:1,2 en 7 

Wegzending en zegen 

beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

 

 

Uitleidend orgelspel 
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

 
JOUW 
OVERSTEEK vannacht. 
Met taal haalde ik je terug, daar 
was je, alles is waar en wachten 
op waars. 
 
Zie de bomen klimmen 
voor ons raam: bedenk 
wie naast ons opgroeit en 
hem in de gaten houdt. 
 
God, lazen we, is 
een part en nog een part, verspreid: 
in de dood 
van alle neergezeisden  
groeit hij zich toe. 
 
Daarheen 
leidt de blik ons, 
met deze  
helft 
hebben we omgang.  

Paul Celan, Verzameld werk (2024) 
 

*** 
• Zondag 2 november gaat ds. Juup van Werkhoven-

Romeijn voor in de zondagsdienst. 

• Dinsdag 4 november komt de HVD weer bijeen. 

• Woensdag 5 november is er ‘meelezen met de dominee’ 
om 11.00 uur in de consistorie. We lezen met elkaar 
Ruth 2, ter voorbereiding op de Oogstdienst.   
 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. Voor alle 
pastorale vragen kunt u ook terecht bij Joke Sies, tel. 06-
37202836. 

Fijne zondag en goede week gewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com

