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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied Lied 217:1 en 2 

Bemoediging en groet 

Gebed op de drempel  door voorganger 

     gesproken L.217: 3, 4 

Zingen Lied 217:5 

We gaan zitten 

Introductie 1 Kron. 22, 9-10 

Kyrielied Lied 462:1 en 2 

Kyriegebed 

Gloria     Lied 305 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing uit het Oude Testament 1 Kon. 1,1a, 5-13, 

32-37, 49-53 

Zingen  Psalm 146:2,3 

Psalmlezing Psalm 72, 1-8 

Zingen Psalm 72:1,4,6 
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Uitleg en verkondiging 

Meditatieve muziek 

Zingen Lied 827:1,2,4 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal 
bijdragen:  

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 418:1,2,3 

 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

 

 

 

Uitleidend orgelspel 

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting 
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN DE KOMENDE 
WEEK 
 
LAAT NU UW DIENAAR GAAN 
Laat nu uw dienaar gaan in onrust, Heer: 
hij vraagt geen vrede in een tijd van waan. 
Wie waarheid spreekt vermorzelt zich de tong. 
Beangstigd is mijn hart om de miljoenen 
die lispelen hun zachte leugentaal, 
de ritseltaal, het nachtkleed van de hoer, 
die na de menigvuldigheid der daden 
zich hult in het geruis der lieve leugens. 
 
Mijn hart weent als een hond die wordt gestraft, 
wanneer ik zie wat ik niet vroeg te zien: 
mensheid die met de punten van het zwaard 
elkander kust, elkaar te sterven kust. 
 
 Bertus Aafjes uit: Het evangelie volgens dichters, 
 bloemlezing uit de Nederlandse poëzie, 
 samengesteld  door Patrick Lateur en Stefan van 
 den Bossche, Lannoo, Tielt, 1999, blz. 36. 
 

*** 
• Zondag 2 februari gaat onze wijkpredikant ds. Ardin 

Mourik voor. Van harte welkom. 

• Woensdag 29 januari om 11.00 uur is er weer 
‘Meelezen met de dominee’. We lezen dan Lukas 4, 
14-30. 
 

 
Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. 

 

Fijne zondag en goede week gewenst! 


