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‘Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde. Ik weet niet 
wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik 
antwoordde. Maar eens zei ik ja tegen iemand – of iets. 
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol 
is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft. 
Vanaf dat moment heb ik geweten wat het wil zeggen ‘niet 
om te zien’, ‘zich niet te bekommeren om de dag van 
morgen’.  
 
Dagboekfragment van Dag Hammarskjöld op Pinksteren 
1961 (Merkstenen, p. 142,143) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Voorganger    ds. Ardin Mourik 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied    Psalm 139: 1 en 2 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Zingen     Psalm 139:14 

 

We gaan zitten 

Kyriegebed, uitlopend op  Kyrie (Taizé) 
 

 
 
Glorialied Lied 705:1,2 en 4 
 



4 
 

Met de kinderen Wij gaan voor even uit 
elkaar  

 

 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing Jesaja 49, 1-7 

Zingen Lied 513 

Lezing Matteüs 4, 12-25 

Zingen Lied 531 

Uitleg & verkondiging 

Meditatieve muziek 
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Zingen  Gezang 463:1,2, 5 (LvdK) 

 

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij Uw nodend woord, 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 

 

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in 't hart. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed  

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop  
op de website of de QR-code 

 
 
 

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan  
 
Zingen     Lied 840 
 
Woord van wegzending en zegen 

Uitleidend orgelspel  
 
 
 
 
Van harte welkom om koffie, thee of fris met ons te drinken 
achterin de kerk.  
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

Dagboek van een lentemeisje / II 
 
Eens is hij mij nabij geweest. Er waren bomen torenhoog 
die feestelijk hun loof bewogen over onze warme hoofden, 
overal was licht en wij begaven ons gewichtloos naar 
het uitzicht dat daar was 
 
ik durfde niet zijn hand te pakken toen hij mij zijn glimlach gaf, 
ik wilde almaar dichterbij, hij was nog steeds te ver van mij 
en raakte verder af, ik heb alleen verlegen naar mijn teenslippers 
gekeken en het einde afgewacht, 
 
er is een vorm van tederheid die men niet in de ogen kijkt, 
er is een diepte van ontzag die nergens door gebroken mag, 
 
mijn adem werd een sluier die mijn lippen aan zijn zicht onttrok, 
misschien hing iemand loodjes aan de wijzers van de klok, 
ik zocht alleen een woord voor deze vreemde duizeling, 
een aarzelend geluksbegin dat openging in mij, 
 
maar toen ik het gevonden had was alles al voorbij. 
 

Mieke van Zonneveld, uit: Leger (2017). 
 

*** 
• Volgende week zondag 1 februari om 10.00 uur gaat ds. Jasper 

van Schaik, predikant van wijkgemeente Bethel bij ons voor.  

• Dinsdag 3 februari is er weer HVD in de consistorie. 

• Woensdag 4 februari om 15.00 uur is er weer ‘meelezen met 
de dominee’. We lezen Matteüs 5, 1-16. 

• Op zaterdag 7 februari om 15.00 uur is Lieke Marsman, 

voormalig Dichter des Vaderlands en winnaar van de 

Constantijn Huygens-prijs 2025, gaat voordragen uit haar werk 

en met ds. Ardin Mourik in gesprek over haar nieuwste boek 

waarin ze spreekt over haar zoektocht naar God en haar 

ongeneeslijke ziekte.  Ze gaat ook signeren. Welkom op 7 

februari en neem iemand mee!  
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Verantwoording afbeelding voorzijde: Roeping van de apostelen 
Petrus en Andreas, Geschilderd door Duccio di Buoninsegna 
(1255-1318),Geschilderd in 1308, tempera op paneel 
© National Gallery of Art, Washington DC 

 

 
©Gé Albers 

 
 
Heeft u behoefte aan een gesprek met de wijkpredikant, neem dan 
contact op met ds. Ardin Mourik, tel. 06-31748529 of 
ardinmourik@gmail.com. Voor alle pastorale vragen kunt u ook terecht 
bij Joke Sies, tel. 06-37202836. 

 
Een goede zondag en fijne week toegewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com

