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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied     Psalm 118:1 en 7 

Bemoediging en groet 

Gebed op de drempel 

Zingen     Psalm 118:8 en 9 

We gaan zitten 

Met de kinderen   Lied 555  

Kyriegebed, aansluitend Lied 558:1,2,6,9  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing Oude Testament Psalm 118:1-2, 19-
29   

 

Zingen     Lied 556:1,2,3 

Evangelielezing Marcus 11:1-11 

Zingen     Lied 556:4,5 

Uitleg en verkondiging 
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Meditatieve muziek 

Zingen Lied 835 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden (acclamatie Lied 368d) – 
stil gebed – Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven      

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop op 
de website. 

 

Intocht van de kinderen met palmpaasstokken, we 
zingen opnieuw Lied 555. 
 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 552 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

Uitleidend orgelspel 

 

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting  
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

Dank aan een ezel 
 
Gij met uw zachtzinnige oren 
en uw geduldig gezicht: 
ik ben u zeer verplicht. 
 
Dat gij het hebt aan willen horen 
hoe toenmaals het is geschied; 
en hoe mij de ander verried. 
 
En dat ge zelfs niet hebt bewogen, 
mij slechts hebt getroost met uw ogen. 
Dat kunnen de mènsen niet. 
 

Ida Gerhardt, uit: Vijf vuurstenen, 1974 
 
 
*** 

• In de Stille Week zijn er avondgebeden onder 
leiding van de kerkenraad op maandag t/m 
woensdag om 19.30 uur.  

• Op Witte Donderdag vieren we het avondmaal aan 
tafel. Voorganger is ds. Ardin Mourik. De aanvang is 
19.00 uur (i.v.m. The Passion in Zeist). 

• Op Goede Vrijdag gaat ds. Titus Woltinge voor in de 
eredienst. 

• Zondag 31 maart vieren wij Pasen. Voorganger is 
ds. Ardin Mourik. We zingen veel bekende 
paasliederen onder leiding van orgel en trompet. Er 
is kindernevendienst. Aanvang 10.00 uur (NB. 
zomertijd!).  

 

Een goede zondag en Stille Week toegewenst! 


