
Orde van dienst 
de vijfde zondag van de 

Veertigdagentijd 

Judica 

 
De opwekking van Lazarus, Rembrandt van Rijn, ets (1642). 

 

Zondag 22 maart 2026 

Het Witte Kerkje -Huis ter Heide 

 

Voorganger Dr. Cristina Pumplun 
Ouderling van dienst  Kees van Ast 
Diaken    Hennie van Kooten 
Organist    Miep Bakker 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied Psalm 43:1,2,3 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Zingen     Psalm 43:4,5 

We gaan zitten 

Kyriegebed, besloten met  Lied 281:1,2,4 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 

Evangelielezing   Joh.11, 1-32 

Zingen     Lied 610:1,2,3 

Vervolg Evangelielezing  Joh. 11, 33-44 

Zingen     Lied 610:4,5,6 

Uitleg en verkondiging  

Meditatieve muziek 

Zingen Lied 601:1,2,3 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 

 
 
U kunt ook digitaal bijdragen:  

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 605:1,2,3,4,5 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

Uitleidend orgelspel 

 

Welkom voor ontmoeting, koffie, thee en fris achterin 
de kerk 
 
 
 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. Voor 
alle pastorale vragen kunt u ook terecht bij Joke Sies, tel. 06-
37202836. 

 
Fijne zondag en goede week gewenst! 
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

Oxford Street 
 
Alles kan veranderen in een dag 
als de auto’s gaan grazen in de straten, 
mooie glanzende koeien en schapen 
en de verkeerslichten staan groen op gras. 
 
Engelen als cowboys ertussendoor 
houden zich bezig met de paardekrachten, 
want God, God in het diepst van zijn gedachten, 
dat is een boer, dat is gewoon een boer. 
 
Hij scheurt het asfalt als een grasland open, 
in de riolen schieten vissen kuit, 
wat dood is doet hij ademen en lopen, 
 
maakt van metaal een zachtkloppende huid. 
Het zal ontroerend zijn om te aanschouwen 
als al die auto’s ook kunnen herkauwen. 
 

Guillaume van der Graft (1920-2010) 

*** 
• Op zondag 29 maart is het weer Palmpasen. Er worden 

tijdens de kindernevendienst palmpasenstokken 
gemaakt, gevolgd door een intocht in de kerk. In deze 
dienst bevestigen wij ook Gert-Jan Maasdam als 
ouderling-kerkrentmeester. 

• In de stille week zijn er vespers op maandag t/m 
woensdag. Op Witte Donderdag vieren wij het 
avondmaal. Er is muziek op piano en zang. Op Goede 
Vrijdag horen wij het lijdensverhaal en is er prachtige 
muziek op vleugel en cello. Alle diensten beginnen om 
19.30 uur. 

• Zaterdag 4 april, Stille Zaterdag, is er om 15.00 uur 
(14.30) een passieconcert door het Zeister-kamerkoor. 
De entree is €15,-. Dit is tevens de laatste activiteit van 
het Religie en Cultuurprogramma van dit seizoen.  


