Orde van dienst

Eerste zondag van de herfst

"Het Witte Kerkje” te Huis ter Heide

Zondag 21 september 2025

Voorgangers ds. Jolien van Zelderen &
Aaldert van Soest

Ouderling van dienst Joke Sies

Diaken Lineke Stolker

Organist Brian Lamb

Kindernevendienst Lisette Kammeijer



DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Muziek
Woord van welkom

We gaan staan
Intochtslied Psalm 121:1,2en 3
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Zingen Psalm 121:4

We gaan zitten

Kyriegebed
Gloria Lied 910: 1,2
Met de kinderen Kinderlied

Ben je groot of ben je klein,
of ergens tussenin:

God houdt van jou!

Ben je dik of ben je dun,

of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt!
Het geeft niet of je knap bent;
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou! Hij is vol liefde.
God houdt van jou!
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing uit het Oude Testament Psalm 42
Zingen (2 x) Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water
Zo verlangt mijn ziel naar U

U alleen kunt mijn hart vervullen
Mijn aanbidding is voor U

U alleen bent mijn Kracht mijn Schild
Aan U alleen geef ik mij geheel

U alleen kunt mijn hart vervullen
Mijn aanbidding is voor U

Uitleg en verkondiging
Meditatieve muziek

Zingen Lied 512:1,5,6,7

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden - stil gebed — Onze Vader

Inzameling van de gaven

U kunt ook digitaal bijdragen:

Kinderen komen terug in de kerk



ZENDING EN ZEGEN
We gaan staan
Slotlied Lied 801:1,2,5,8

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’
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A - men, a - men, a G men.

GEDACHTEN Bl) DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK

God, geef me kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan
veranderen; moed om te veranderen wat ik kan
veranderen; wijsheid om tussen deze twee onderscheid
te maken.

Reinold Niebuhr

*kk

e Zondag 28 september gaat ds. Martijn van Laar uit
Amsterdam voor in de zondagsdienst.

e Op woensdag 1 oktober 2025 is er om 19.30 uur een
gespreksmoment over Israél ter voorbereiding op de
zondagsdienst van 5 oktober. In deze besloten
bijeenkomst voor betrokkenen van de gemeente gaan
we open in gesprek over Israél, Gaza en de komende
Israélzondag. Om 19.15 uur staat de koffie klaar in de
kerk. Wees welkom! Op de website vindt u ook leestips
(zie agenda). Het meelezen met de dominee vervalt
hiermee.

Heeft u behoefte aan een gesprek met de

wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin

Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. Voor alle
pastorale vragen kunt u ook terecht bij Joke Sies, tel. 06-
37202836.
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