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DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Muziek

Woord van welkom

Intochtslied
Bemoediging en groet
Gebed op de drempel

Zingen

Kyrie beantwoord met

Gloria

DIENST VAN HET WOORD

We gaan staan

Psalm 96:1,2

Psalm 96:6,7
We gaan zitten

Lied 301c

Lied 304

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het Oude Testament

Zingen
Evangelielezing
Zingen

Uitleg en verkondiging

Ezra 3:1-6

Psalm 84:1,2

Johannes 2:13-22

Lied 527



Meditatieve muziek

Zingen Lied 834

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden - stil gebed — Onze Vader
Inzameling van de gaven

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop
op de website.

ZENDING EN ZEGEN
We gaan staan

Slotlied Lied 906:1,2,5,8

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’

Uitleidend orgelspel

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting
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GEDACHTEN Bl) DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK

*k%k

DE TEMPELROOF

Ik zou wel aan de klaagmuur staan
om u, mijn land, als er een was:
maar ik, ik weet niet waar.

Ik weet alleen:

waar goud en brons het licht kon zijn,
liggen de vreemden in het gras

en drinken uit uw schaal de wijn,
heffen uw kandelaar.

Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten
(2021), p. 424.

Volgende week zondag 28 februari gaat prof.
dr. Jan Bloemendal voor in Het Witte Kerkje.
Op donderdagavond 25 januari is er weer een
avond van Religie & Cultuur. Het wordt weer
een interessante avond. Bente de Leede, MA
(historicus) en dr. Martijn Stoutjesdijk komen
spreken over de rol van de kerken in het
kolonialisme en de slavernij. Een pijnlijke
geschiedenis die we onder ogen moeten zien.
Zeer welkom! Vanaf 19.30 is de kerk open en
we starten om 20.00 uur. De entree is €10,-.

Heeft u behoefte aan een gesprek met de
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com.

Fijne zondag en goede week gewenst!
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