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Vierde Advent 
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Kom tot ons, scheur de hemelen 

 

 

 

 

 

 

 

 L'anxiété de Saint Joseph, James Tissot 

 

Het Witte Kerkje – Huis ter Heide 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied Psalm 24:1en 2 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Zingen Psalm 24:4 en 5 

We gaan zitten 

Kyrie, afgesloten met Lied 299j:1 en 2 

Projectlied Advent  

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften,  
zingend voortgezet met  Lied 333 (2 x achter 

elkaar) 
 

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 7, 10-17 

Zingen     Lied 463:1,2,3,8 

Lezing uit het Nieuwe Testament Matteüs 1, 18-25 

Zingen Psalm 80:1 en 7 

 

Uitleg en verkondiging  
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Meditatieve muziek 
 
Zingen Lied 437:1,2,4,5 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dankgebed en voorbeden met acclamatie Lied 368c  
– stil gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen:  

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 433 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

Uitleidend orgelspel 

Welkom voor ontmoeting, koffie, thee en fris achterin 
de kerk 
 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. Voor 
alle pastorale vragen kunt u ook terecht bij Joke Sies, tel. 06-
37202836. 

 
Fijne zondag en goede week toegewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

ADVENT 
 
In deze laatste week van de advent 
zou het moeten gaan sneeuwen: ieder jaar 
zijn het dezelfde dingen waar je naar 
verlangt. Dus sneeuwt het niet; maar alles went. 
 
Je steekt de kaarsen aan op het dressoir, 
en denkt aan alle doden die je kent. 
Terwijl je wacht op een gemist moment 
schuiven de dagen naadloos in elkaar. 
 
Je poogt je tegen beter weten in 
iets te herinneren wat er niet was, 
omdat wat weg is diepte heeft en zin. 
 
Je draait muziek, drinkt thee, je leest een boek 
dat je ook lang geleden al eens las. 
Maar alles is onachterhaalbaar zoek. 
 
Jean Pierre Rawie 
 
-- 

• Woensdag 24 december om 22.00 uur is onze 
kerstnachtdienst. Voorganger is onze wijkpredikant ds. 
Ardin Mourik. Aan de dienst werkt een vocaal ensemble 
mee en Miep Bakker is onze organist. We zingen het Ere 
zij God bij kaarslicht en na afloop is er glühwein. Van 
harte welkom! 

• Donderdag 25 december om 10.00 uur is de 
kerstmorgenviering. Voorganger is onze wijkpredikant 
ds. Ardin Mourik. Robbie Kammeijer is organist en 
Louise Vrieling fluitist. Er is kindernevendienst! Een 
mooie gelegenheid om (klein)kinderen mee te nemen. 

• Zondag 28 december om 10.00 uur gaat ds. Jan van 
Aller voor in de zondagsdienst.  


