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Het Witte Kerkje – Huis ter Heide 

Zondag 19 januari 2025 

Voorganger Ds. Ardin Mourik 
Ouderling van dienst  Kees van Ast 
Diaken    Hennie van Kooten 
Organist   Piet van Dijk 
Lector    Lineke Stolker 
Kindernevendienst  Stina van der Leij 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied Psalm 139:1 en 2 

Bemoediging en groet 

Gebed op de drempel 

Zingen Psalm 139:14 

We gaan zitten 

Kyriegebed  

Gloria Lied 146c: 1 en 7 

Met de kinderen Lied 218:1,2 en 5 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing de Profeten Jesaja 62,1-7 

Zingen  Psalm 130:3 en 4 

Evangelielezing Johannes 2,1-11 

Zingen Lied 527:1,2,5 

Uitleg en verkondiging Waken, geen rust…  

Stilte en meditatieve muziek 
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Geloofsbelijdenis van Nicea,  
beantwoord met:   Lied 834 
 
AFSCHEID AMBTSDRAGERS  
 

Woorden van dank aan Marleen en Toos 

Zingen     Lied 885 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 We leggen de steen in de gedachtenishoek voor 
 Bep Verkade 

Inzameling van de gaven 

 U kunt ook digitaal bijdragen. 

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 913:1,2,4 

 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

Uitleidend orgelspel 

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting 
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

VIII 
 
Wij stonden in de keuken, zij en ik. 
Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag. 
Maar omdat ik mij schaamde voor de vraag 
wachtte ik het onbewaakte ogenblik. 
 
Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf, 
en de kans hebbend die ik hebben wou 
dat zij onvoorbereid antwoorden zou, 
vroeg ik: waarover wil je dat ik schrijf. 
 
Juist vangt de fluitketel te fluiten aan. 
Weer is dit leven vreemd als in een trein 
te ontwaken en in een ander land te zijn. 
 
En zij antwoordt, terwijl zij langzaam-aan 
het drup’lend water op de koffie giet 
en de damp geur wordt: een nieuw bruiloftslied. 
    
   Martinus Nijhoff, uit: Voor dag 
   en dauw, 1936. 
 
*** 

• Zondag 26 januari gaat ds. Neeltje Rietveld-de 
Jong (predikant te Eemdijk) voor in de 
zondagsdienst. Een nieuw gezicht in ons midden. 
Welkom! 

• Op woensdag 29 januari 2025 is er om 11.00 uur 
weer meelezen met de dominee in de consistorie. 
We lezen dan Lukas 4, 21-30. 

 
 
Afbeelding voorzijde: Frau am Fenster (ca. 1882), Caspar David 
Friedrich, Alte Nationalgalerie te Berlijn. 


