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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied Lied 283:1,3,4,5 

Bemoediging en groet 

We gaan zitten 

Drempelgebed 

Kyriegebed, uitlopend in  Lied 1009 

Gloria     Psalm 66:1 en 3 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing uit de Profeten  Jesaja 62, 1-5 

Zingen     Lied 176:1 en 2 

Evangelielezing   Johannes 2, 1-11 

Zingen     Lied 525:1,2,3 

Uitleg en verkondiging  

Meditatieve muziek 

Zingen Lied 342 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen:  

 

 

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 825:1,4,5 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

Uitleidend orgelspel 

 

Welkom voor ontmoeting, koffie, thee en fris achterin 
de kerk 
 
 
 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. Voor 
alle pastorale vragen kunt u ook terecht bij Joke Sies, tel. 06-
37202836. 

mailto:ardinmourik@gmail.com
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

De bruiloft te Kanaän 
 
In een omarming vloeide zijn bedroefdheid over, 
maar opeens liet hij haar genadig los 
alsof hij haar van zich had afgestoten 
te Kanaän, in de avond-zoete hof. 
 
En hij vroeg haar niet om hem te begrijpen; 
maar toen zij nogmaals smeekte: omhels me weer! 
begon in haar dat rauw en heilloos licht te schijnen 
van schaamte en verkropt geween. 
 
En nu zij hem voert tot bij de lege kruiken 
langs de muur, waar de lantaren schijnt: 
als hij de hand uitsteekt moet zij de ogen sluiten 
om in haar overmoed alleen te zijn. 
 
En, een neerlaag – wee! – als ging hier scheiden 
de blijde moeder van het droeve kind: 
de een zou zijn donker bloed uitreiken 
terwijl de andere de wijn ontving. 

Maurice Gilliams 
 

*** 
• Op zondag 25 januari gaat onze wijkpredikant ds. Ardin 

Mourik voor. Er is ook kindernevendienst.  
• Op woensdag 21 januari is er ‘meelezen met de 

dominee’ om 15.00 uur. We lezen Matteüs 4, 12-22 en 
Jesaja 49, 1-7.  

• Op zaterdag 7 februari om 15.00 uur is er een bijzondere 
bijeenkomst met poëzie en muziek (o.a. op vleugel). 
Lieke Marsman (vmlg. dichter des vaderlands) gaat 
voordragen uit haar werk en met ds. Ardin Mourik in 
gesprek over haar boek waarin ze spreekt over haar 
zoektocht naar God en haar ongeneeslijke ziekte. 
Welkom op 7 februari en neem iemand mee! 
 


