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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied  Lied 216:1 en 2 

Bemoediging en groet 

Gebed op de drempel 

Zingen     Lied 216:3 

We gaan zitten 

Kyriegebed 

Gloria     Lied 513 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing uit het Oude Testament Psalm 1 

Zingen  Lied 718:1 en 2 

Evangelielezing Matteüs 6, 25-34 

Zingen Lied 718:3 en 4 

Uitleg en verkondiging 

Meditatieve muziek 

Zingen Lied 900 (herhalen) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop  
op de website. 

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 981 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting  
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

..Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over 
wat je zult eten of drinken, noch over 
je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer 
dan voedsel en het lichaam niet meer 
dan kleding?..  
 

Op het eerste gehoor lijkt het of Jezus ‘zorgeloosheid’ als 
levensmotto aanprijst. En eerlijk gezegd is dat een aantrekkelijke 
gedachte: er is immers juist zoveel om je zorgen over te maken, 
wat zou het fijn zijn als we daar wat minder ‘last’ van hadden. 
Maar als je de woorden van Jezus goed beluistert, bedoelt Hij 
iets anders: nl: denk goed na, waarover je je eigenlijk zorgen zou 
moeten maken. Zaken als hoe je eruit ziet ( !!) maar ook zelfs wat 
je zult eten, die zijn eigenlijk niet wezenlijk. Wat dan wel? Het 
antwoord is nog niet zo 1-2-3 helder: ‘Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden.’ 
 

Een nog steeds actuele vraag: Naar wie of wat zou onze zorg het 
eerste naar uit moeten gaan? 
 

*** 
• Zondag 24 november is het Eeuwigheidszondag, de 

zondag waarop we onze geliefde doden gedenken. Een 
goede gelegenheid om mensen mee te nemen die op 
zoek zijn naar hoop en troost. Er is ook 
kindernevendienst. Voorganger ds. Ardin Mourik, Robbie 
Kammeijer speelt orgel en Jelte van Dijk viool. 

• Woensdag 20 november is er weer meelezen met de 
dominee. Let op een andere aanvangstijd, 11.00 uur. 
We lezen Psalm 56 en Openbaring 21:1-7.  

 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. 
 

Fijne zondag en goede week gewenst! 


