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Zesde zondag na Epifanie 

 

 

Zondag 16 februari 2025 

 

Voorganger ds. Els van der Wal 
Ouderling van dienst  Ria Niessen 
Diaken    Bart Witzier 
Lector    Ria Niessen 
Organist   Miep Bakker 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied Psalm 72:1 en 4 

Bemoediging en groet 

Gebed op de drempel   

We gaan zitten 

Kyriegebed Lied 647 

Gloria     Psalm 72:6 en 7 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing uit de Profeten 1 Samuel 16, 2-13 

Zingen  Lied 322 

Evangelielezing Lukas 6, 17-24 

Zingen Lied 321:1,2,4 en 7 

Uitleg en verkondiging 

Meditatieve muziek 

Zingen Lied 838:1 en 2 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen:  

 

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 650:1,2,3 en 4 

 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting 



4 
 

GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 
 
 72  
 Feest 
 
 Van het centrum tot de buitenste wijken 
 zie ik uw naam, uw heerlijke naam 
 in neongroen en zwaailichtblauw. Aan en uit. 
 
 Uw spreuken strooien mild en overvloedig 
 uw zegen uit over straten en pleinen. 
 
 Uw woorden roffelen als regenbuien 
 op het asfalt in de oren van minnaars 
 zodat schuilen een feest wordt. 
  Anton Ent, uit: Man van twee wegen 2007. 
 

*** 
• Zondag 23 februari gaat ds. Greet van ‘t Slot voor in de 

zondagsdienst. 

• De wijkpredikant is afwezig vanwege vakantie van 24 
februari t/m 1 maart. In geval van nood is hij telefonisch 
te bereiken. 

• Op donderdag 20 februari om 20.00 uur is er weer een 
activiteit van Religie & Cultuur. De bekende filosoof 
Harry Kunneman komt een lezing geven over 
rentmeesterschap. De kerk is open vanaf 19.30 en de 
entree bedraagt €15,-. 

• Op woensdag 5 maart om 19.30 uur is er een 
Aswoensdagvesper om de veertigdagentijd te beginnen. 
U kunt uw buxustakjes in de schaal achterin de kerk 
leggen voor het askruisje. 

 
Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. 

 

Fijne zondag en goede week gewenst! 


