
Orde van dienst 
 

4e zondag van de herfst 
          
 

 

Zondag 12 oktober 2025 

Het Witte Kerkje – Huis ter Heide 

 

Voorganger ds. Ardin Mourik  
Ouderling van dienst  Kees van Ast  
Diaken    Lineke Stolker 
Organist    Peter van Nes 
Kindernevendienst  Marja Beemer 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied Lied 280:1,2,3 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Zingen Lied 280:5 en 7 

We gaan zitten 

 

Kyriegebed, beantwoord met: 

 

Glorialied    Lied 713:1, 2 en 5 

Met de kinderen   Lied 218:1,4 en 5 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
met aansluitend gezongen  Lied 333 (3x) 

Evangelielezing Lucas17:11-19 

Zingen  Psalm 119a 

Uitleg en verkondiging Zijn er niet meer te 

vinden? 

Meditatieve muziek 

Zingen Gezang 170: 1,2 en 

6 (LvdK) 
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2 Arts aller zielen, 't is genoeg,  
als Gij ons neemt in uw hoede.  
Heel toch de wond, die 't leven sloeg,  
laat ons niet hoop'loos verbloeden.  
Spreek slechts een woord, een woord met macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
6 Koning, verheugd geloven wij  
wat uw getuigen verkonden:  
slechts onder uwe heerschappij  
heeft ons hart vrede gevonden.  
Daarom zoekt U elk mensenkind;  
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;  
anders zo ga ik te gronde. 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Moment van gedenken 

Peter (Piet) Verkade  
 

* 2 juli 1932    † 5 oktober 2025 
 
Zingen     Lied 961 
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Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

We leggen vandaag de stenen voor Iris Lammers-
Herrebrugh en Piet Verkade 

 
Inzameling van de gaven 

 
U kunt ook digitaal bijdragen:  

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 704:1 en 3 

 

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

 

 

 

Uitleidend orgelspel 
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GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

 
IETS OVER DE HAND 
 
Leren wachten op wat zich toont als ik hand zeg, 
op wat achterbleef toen ik het eerder zei, te achteloos. 
Hand. Je hand, mijn hand. Wachten op wat zich aandient 
als ik het geduldig zeg. 
Niet maar die botten, niet die spieren –  
wat het betekenen kan 
dat een hand kan zegenen, opgeheven 
of op een kruin gelegd. 
 
Wat zich niet nemen, haast niet geven laat. 
Zoals wat iemand op het hart ligt, 
te lang al binnenbleef, 
waarvoor het tijd geworden is. 
 

Roelof ten Napel, Dagen in huis (2021) 

 
 
 
 
 

*** 
• Zondag 19 oktober gaat ds. Titus Woltinge voor in 

de zondagsdienst.  

• Zondag 26 oktober gaat onze wijkpredikant ds. 
Ardin Mourik voor. I.v.m. de herfstvakantie is er 
géén ‘meelezen met de dominee’ voor deze dienst. 
 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de 
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin 
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. Voor alle 
pastorale vragen kunt u ook terecht bij Joke Sies, tel. 06-
37202836. 
 

Fijne zondag en goede week gewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com

