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DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Muziek

Woord van welkom

Intochtslied

Bemoediging en groet

Gebed op de drempel

Zingen

Kyriegebed, beantwoord met

Gloria

DIENST VAN HET WOORD

We gaan staan

Psalm 66:1 en 3

Lied 283:1,2,4en 5
We gaan zitten

Lied 301a

Lied 652

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het Oude Testament

Zingen

Evangelielezing

Zingen

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Ezechiél 34, 1-4 &
11-15

Lied 23c:1,2en 5

Johannes 10, 22-
30

Lied 653:1,6 en 7



Zingen Lied 726:1,2en 6

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden - stil gebed — Onze Vader

We leggen de steen in de gedachtenishoek voor
Nel Schollaert-Geleijnse

Inzameling van de gaven

U kunt ook digitaal bijdragen:

ZENDING EN ZEGEN
We gaan staan
Slotlied Lied 867

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’
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Uitleidend orgelspel

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting



GEDACHTEN BIlJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK
De moeder de vrouw

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.

Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden

die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien

dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd -
laat mij daar midden uit de oneindigheid

een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Martinus Nijhoff, Verzamelde Gedichten
(2019), p. 232.

*kk

e Zondag 18 mei om 10.00 uur is ds. Leon Bal onze
voorganger. Leon is geestelijk verzorger bij de
brandweer.

e Donderdag 22 mei om 20.00 uur is er weer een avond
van Religie & Cultuur. Onze speciale gast is
burgemeester Joyce Langenacker. We blikken met haar
terug op haar eerste jaar als onze burgemeester. De
toegang is vrij!

Heeft u behoefte aan een gesprek met de wijkpredikant, neem dan
contact op met ds. Ardin Mourik, tel. 06-31748529 of
ardinmourik@gmail.com. Voor alle pastorale vragen kunt u ook terecht
bij Joke Sies, tel. 06-37202836.

Fijne zondag en goede week gewenst!
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