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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek 

Woord van welkom 
We gaan staan 

Intochtslied    Lied 314: 1 en 2 

Groet en bemoediging 
 v.  De Heer met u allen! 
 a.  ook met u zij de heer! 
 

 v.  Onze hulp is de Naam van de Heer 
 a.  die hemel en aarde gemaakt, 
 v.  die trouw blijft tot in de eeuw die komt, 
 a.  die niet loslaat wat hij begon. 
 

 Gebed op de drempel  
v. Die de morgen ontbood 

  en het licht hebt geroepen, - 
 a. zegen ook ons met uw licht! 
 v. Donker is de wereld, 
  duister vaak ons eigen hart,  
  daarom zoeken wij 
  het licht van uw ogen – 
 a. zegen ook ons met uw licht! 
 v. Bij uw licht zien wij elkaar: 
  mensen van uw welbehagen. 
  Houd uw gezicht 
  voor ons niet verborgen. 

a. zegen ook ons met uw licht! Amen 
 
Zingen   Lied 314 : 3 

(daarna gaan we zitten)  
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Kyrie beantwoord met  Lied 301A  
  

Gloria   Lied 304 
   

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing uit het Oude Testament Ezechiël 33:7-11 

Zingen  Lied 119A  

Evangelielezing  Mattheus 18:1-20 

Zingen Lied 333 (zevenmaal 

herhalen: orgel – 

voorganger – vrouwen 

2x – mannen – allen 2 

x)  

Uitleg en verkondiging 

Meditatieve muziek 

Zingen  Lied 991 (allen: 1 en 

8, vrouwen: 2,4 en 6, 
mannen: 3, 5 en 7) 

      

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

ZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied  Lied 800: 1, 3 en 4 
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Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’ 

Uitleidend orgelspel 
 

͠ 
 

GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

  Als geloven vleugels krijgt 
  op de wiekslag van een lied, 
  al ons denken overstijgt, 
  reikhalst naar een ver verschiet,- 
  blijf dan, God, al stokt ons spreken, 
  in ons lied het licht ontsteken: 
  waar wij zingen, dooft het niet! 
 
  Als ons bidden ankers vindt 
  in de woorden van een lied, 
  als ook ons gezang het wint 
  van de mist van ons verdriet, - 
  Gij die troont op de gezangen 
  van uw volk, hoor ons verlangen 
  dat Gij bij ons woning vindt. 

Uit: Sytze de Vries, ‘Op vleugels’, Skandalon 
2021 

 
*** 

• Volgende week zondag 17 september is onze 
startzondag. Een feestelijke dienst voor jong en 
oud. Met orgel en saxofoon. Koffie, thee en lekkers 
na afloop. Neem gerust iemand mee! 
 

• Woensdag 13 september 15.00 uur ‘meelezen met 
de dominee’. We lezen psalm 122. 

• Maandag 25 september 20.00 uur is onze eerste 
leerhuis over de betekenis van familie vanuit 
christelijk perspectief. Familie: zegen of last? 
Welkom! 


