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Bij de afbeelding:  
 
Arcabas, werkelijke naam Jean-Marie Pirot (Metz, 21 maart 1926 – Saint-
Pierre-de-Chartreuse, 23 augustus 2018) was een Franse schilder en 
beeldhouwer van religieuze kunst. 
 
Op kunstwerken van Arcabas komt vaak een kruis voor, een verwijzing naar 
God. Op dit schilderij verwijst het kruis naar de Geest van Jezus. De golvende 
beweging naar beneden geeft weer dat die Geest neerdaalt. Links geeft de 
richting van de vlammen de wind weer, waarmee de Geest opgeroepen 
wordt. De vele handen suggereren de mensen die zich voor die Geest 
openstellen. Waar de Geest komt is een warme gloed te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger:   ds. Ardin Mourik 
Ouderling van dienst:  Ria Niessen 
Diaken:    Hennie van Kooten 
Lector:    Lineke Stolker 
Organist:    Robbie Kammeijer 
Trompettiste:   Mirthe Bressers  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

De paaskaars brandt 

Medley van pinksterliederen orgel en trompet 

Woord van welkom 

We gaan staan 

Intochtslied     Lied 687 
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687:2 
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

 
687:3 
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 
 

Bemoediging en groet 

Gebed op de drempel 

     We gaan zitten 
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Zingen      Lied 695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

695:2 
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
695:3 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
695:4 
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
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695:5 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 
 
Kyriegebed, beantwoord met:   Lied 301e  
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Gloria     ‘Heer God, U loven wij’ (HH590) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing uit Johannes   Johannes 14:23-29 
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Zingen    Psalm 68:2 en 7 
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68:7 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 

Lezing uit Handelingen   Handelingen 2:1-11 
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Zingen    Lied 672:1 en 2 
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672:2 
O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 

Lezing uit Handelingen   Handelingen 2:12-21 

Zingen   Lied 672:6 en 7 

672:6 
Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 
 
672:7 
Wie ’s Heren Geest bezielt, 
wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 

 

Uitleg en verkondiging 

‘Credo’ – Jacob de Haan   orgel en trompet 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDealknop  
op de website. 
 

Collectemuziek  
‘Heer ik hoor van rijke zegen’   orgel en trompet 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied      Lied 675 
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675:2 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 
Woord van wegzending 
 
Zingen      Lied 415:1 en 2 
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415:2 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
Zegen, beaamd door:      Lied 415:3 
  

415:3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitleidend orgelspel  
‘Samen in de Naam van Jezus’  orgel en trompet 
 

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting   



16 
 

GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK 

Spiritual 
 
Ik zal gaan 
o met genoegen zal ik gaan 
met diepe vreugde en trompetgeschal 
ik zal gaan 
 
Als jij roept zal ik gaan 
mijn werk mijn eten en mijn handen 
zal ik laten staan 
als jij roept zal ik gaan 
 
Als jij roept in de morgen 
in de middag in de avond 
in mijn dromen in mijn waken 
als jij roept zal ik gaan 
 
Ik zal gaan 
al breken ze mijn benen 
al moet ik kreupel gaan 
engelen binden dan mijn wagen 
vleugels aan 
 
Ik zal gaan 
 
Remco Campert 

 
*** 

 Volgende week zondag 4 juni, 10.00 uur gaat onze wijkpredikant ds. 
Ardin Mourik voor in Het Witte Kerkje. In deze dienst vieren we ook het 
Avondmaal. 

 Op 31 mei 15.00 uur is er weer ‘meelezen met de dominee’ ter 

voorbereiding op de dienst van 4 juni. We lezen Exodus 34:4-9 en 

Matteüs 28:16-20.  

Heeft u behoefte aan een gesprek met de  wijkpredikant, neem dan contact 
op met ds. Ardin Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com. 
 
Fijne Pinksteren en een goede week gewenst! 

mailto:ardinmourik@gmail.com

